Kapoenen

2024-2025
Iste semester

21 SEPTEMBER - STARTDAG

Woehoe! Het is eindelijk weer van dat: de start van het
nieuwe scoutsjaar! Na een lange periode zonder scouts
zijn we eindelijk volledig terug. We beloven er alvast
opnieuw een spetterend jaar van te maken.

28 SEPTEMBER - ONDERWEG OPGESTOKEN

Onderweg opgestoken, dat is ons nieuwe jaarthema.
Vandaag zullen we al een eerste keer ontdekken wat de
scouts allemaal inhoudt. Daarnaast zullen we ook voor
een eerste keer kennis maken met de andere kapoenen
en jullie leiding voor dit jaar.

5 OKTOBER - STEEN VAN NOWAN

In een knus hol in het Grote Mosbos woont er een kleine
muis genaamd Nowan. Nowan zal ons dit jaar mee op
reis nemen doorheen het Protmoeras en het Zwarte
Slangenbos. Vandaag stelt hij al een eerste keer zijn
vrienden en familie aan ons voor.

12 OKTOBER - FGENGRTB

Qnt fgbrer xncbrara! Inagnnt fcryra jr fgengrtb. Orqrax
qhf znne nyinfg qr orfgr gnpgvrxra ra orervq wr ibbe bc
rra anzvqqgnt iynttra ebira.




18 OKTOBER - DAG VAN DE JEUGDBEWEGING

Vandaag mogen jullie je mooiste kleren (lees:
scoutskleren) aandoen naar school! Deze dag is
speciaal voor iedereen die lid is van een
jeugdbeweging. Geniet er dus maar ten volle van! ’s
Ochtends zijn jullie ook welkom op de markt van
Ingelmunster voor een lekker ontbijt.

19 OKTOBER - VRIENDJESNAMIDDAG

Gisteren hebben al jullie vriendjes vast gezien hoe goed
jullie eruitzien in jullie scoutshemd. Vandaag mogen
jullie hen dus eens meenemen naadr de scouts en
hopelijk komen ze de volgende weken ook terug.

26 OKTOBER - HET SKIENDE SPOKENSPEL

ledereen weet wat groen is en van een berg naar
beneden skiet, maar weten jullie ook wat wit is en van
een berg naar beneden skiet?

2 NOVEMBER - DROPKICK PISTOLS AND THE
PATTI RAMONE GROUP

God, red de koningin, want de kinderen zijn niet oké. We
gaan naar Boston op zoek naar de dansvioer van de
duivel. Alhoewel, London roept ook voor anarchie in het
Verenigd Koninkrijk. Of gaan we naar de boulevard van
de gebroken dromen om blootvoets te dansen? Reken
maar, er komt geen volgende keer.

Vandaag toveren we ons om tot echte punkers met
tattoos, gelakte nagels, gekleurde haren...

9 NOVEMBER - REISJE ROND DE WERELD

Van Afrika tot in Amerika, vanop de Himalaya tot in de
woestijn! Vandaag reizen we de wereld rond.

16 NOVEMBER - KROEPOEK IN BIKINIBROEKSPEL

Kunnen we, kinderen? Ai ai, kapitein
Ik hoor het niet! Ai ai, kapitein
Ooooooo0OW



23 NOVEMBER - KNUTSELNAMIDDAG

Volgende week komt er een oude man met een lange
witte baard, mijter en staf op bezoek. Wij kunnen hem
uiteraard niet met lege handen ontvangen en dus gaan
we iets knutselen voor hem!

30 NOVEMBER - DE SINT

Daar is hij dan, de lieve Sint! Binnenkort komt hij vast bij
jullie langs, maar vandaag komt hij speciaal voor ons al
eens langs in de scouts. Zijn jullie allemaal braaf
geweest dit jaar? Dan heeft hij misschien wel iets mee
voor jullie.

7 DECEMBER - SCHAATSEN

Vandaag begeven we ons op glad ijs. Meer info volgt!

14 DECEMBER - KERSTFEESTJE

Ooooh... Het is jammer genoeg alweer de laatste keer
scouts dit jaar. Wij kunnen dit echter niet zomaar
voorbij laten gaan. Daarom sluiten we het jaar af met
een reuzegezellig kerstfeestje!

Zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!
Tot volgend jaar!

Stevige scoutspoot,
Nelle, Kobe, Wout, Silke en Joran

PS: enkele belangrijke data in het 2de semester zijn onze
daguitstap (22 maart), weekend (29-30 maart) en kamp
(8-13 juli).



